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Dat blijkt wel vaker de plek om de beste
ideeën te krijgen, dus volgde ik het
plotselinge geborrel in mijn buik. 

Dát is voor mij vuur. Gehoor geven aan
dat wat je invalt en ervoor gaan alsof je
leven ervan afhangt.  Wil, daadkracht,
actie, loslaten, transformeren en doen wat
je hart je vertelt.

Oók heel spannend, maar dat is nou net
wat vuur kan doen. Je het zetje geven om
je hups buiten je comfortzone te laten
komen. 

Naast dat ik als sterrenbeeld leeuw een
enorme vuurfan ben en interessante
onderwerpen voor je heb verzameld, lees
je in dit allereerste magazine ook de
passies van hele leuke andere vrouwen. 

HET IDEE OM DIT MAGAZINE TE
MAKEN, KWAM ONDER DE DOUCHE.

Coach & Kaartlegster

Marloes
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EEN
SPONTANE
INGEVING

PS Vandaag is het 21 juni; de dag waarop de dag het langst is en de nacht het kortst. Deze
dag heet ook wel midzomer of Letha. Maak gebruik van de extra licht, flow en energie. 



IN DEZE
EDITIE

Het vuur moet blijven branden
En de hoop mag niet vergaan
En de geest moet kunnen waaien
Want de vonk kan overslaan

Het begint met die ene vonk Het kind in jou wijst de weg Vurige krachtdieren
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Uit het liedje VONK van de Dijk



VONK
Foto via Pexels

HET VUURDEELTJE
DAT ZOVEEL IN
GANG KAN
ZETTEN...
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April 2023 Het was alsof de bliksem insloeg en ik in twee delen werd
gesplitst. De ene helft hoorde de prognose die mijn moeder had
gekregen. Met een hoge hartslag en paniek van binnen na het horen
van dit nieuws. Er was ook een andere helft, rustig, kalm en
vastberaden. ‘En nu ga ik gauw naar Schotland, zodat ik haar daar
nog over kan vertellen’. Met een gloeiend kooltje van binnen, met
een missie en niemand die me er vanaf kon praten.
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Het is ook niet gedoofd. Haar erover vertellen lukte niet meer. Uiteindelijk
ben ik pas een maand geleden gegaan. Wat een goed moment was,
binnen een paar weken was het gepland. 

Schotland trok mij al jaren. Waarom precies weet ik niet. Het bleef een
beetje bij dromen, met het idee daar ooit nog eens naar toe te gaan met
het gezin. Wanneer het was weet ik niet, maar steeds vaker dacht ik aan
dat eiland, zo dichtbij en zo ver weg. De serie Outlander bracht een en
ander in een stroomversnelling.

De vlaggen op Culloden Moor geven aan waar de twee partijen stonden voor het begin van de battle

HET PAD VAN M'N HART



I'VE BEEN TELLING OLD STORIES,
SINGING SONGS THAT MAKE ME
THINK ABOUT WHERE I CAME FROM
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Tranen en triggers
Eenmaal geboekt was het zeker spannend. Ik had het gevoel daar iets te
halen, maar wat nou als dat helemaal niet gebeurde. Wat nou als ik er
niets aan vond en het één grote teleurstelling zou worden. De eerste
dagen waren fantastisch, spannend, een beetje eng soms en ook zo vrij.
Maar iets wonderbaarlijks gebeurde er niet. 

Op moederdag ging ik met de trein naar Inverness. Een ideale dag om
lichtgeraakt te zijn en in paniek te raken wanneer de trein weg wil maar jij
de juiste QR code niet hebt om door het poortje naar het perron te kunnen
gaan. Ik moest zo'n 150 euro extra spenderen om toch mee te kunnen,
maar de lieve conductrice verzekerde mij, dat ik een refund kon krijgen bij
de balie in Inverness.

Cruella de Ville
Toen ik het woord refund noemde bij die wild uitziende stuurse
medewerkster op het eindstation wist ik ‘dit wordt niks'. Het maakt niet uit
wat ik zeg. Ze wist exact de dingen te zeggen die mij triggerden. Met een
telefoonnummer van de Schotse NS rolde ik het kantoortje uit. No way dat
die vrouw mij zou zien huilen.

Het was zo'n 20 minuten lopen naar het guesthouse en het enige wat ik
kon doen was huilen. Het kwam echt uit mijn tenen. Ergens in deze chaos
kon ik wel voelen dat ik hele 'oude’ gevoelens voelde. 
Getriggerd in dit leven door autoritaire mensen, seniors en mensen die
empathie niet zo hoog in het vaandel hebben staan.



Er is altijd nog ‘a cup of tea’
Goed en wel bekomen van alles en mijn tranen gedroogd kwam ik aan bij
het guesthouse. Een man deed de deur open en zei: ‘Hiii Marloes, I am
Richard’. Doordat hij mij zo enthousiast begroette barstte ik weer in
tranen uit. Gelukkig had Richard al heel wat meegemaakt met alle gasten
die hij al had ontvangen. Zijn Britse aanpak was dan ook: ‘Do you want a
cup of tea Marloes?’ ;-)

Een half uurtje later, belde Richard met de klantenservice van Scotrail en
ik installeerde me in mijn nieuwe onderkomen. Oh wat voelde ik me hier
thuis, in dit huis, in deze kamer, maar zeker ook in deze contreien. De
gekte van Glasgow achtergelaten, dat was een mooi voorproefje, maar
hier, up north, dat was waar het over ging.

De volgende dag was nog vrij om in te vullen. Culloden Moor, daar wilde
ik graag heen. Het speelt een cruciale rol in Outlander, maar ook de
gidsen de dagen ervoor hadden er uitgebreid over vertelt. Deze periode is
in het Verenigd Koninkrijk zó van invloed geweest voor alles, de cultuur,
het land en hoe alles er daarna gevormd is. Het zette echt iets in mij aan.

I'VE BEEN TELLING OLD STORIES,
SINGING SONGS THAT MAKE ME
THINK ABOUT WHERE I CAME FROM
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In mijn reisboekje schreef ik
een paar dagen eerder al:

Culloden
er niet mogen zijn in alles
wat je bent en gewend bent. 
Inhouden.
Aanpassen. 

Memorial op Culloden Moor



I'VE BEEN TELLING OLD STORIES,
SINGING SONGS THAT MAKE ME
THINK ABOUT WHERE I CAME FROM
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Er borrelde me al wat op, toen de bus de parkeerplaats van het museum
opreed. Er was een fantastische expositie te zien die het verhaal vertelde
van beide kanten. Onderdeel was een filmkamer, zonder stoelen, met
aan de vier zijden van de kamer een filmscherm. Hier waren de laatste
minuten voor en de slag zelf te zien, nagespeeld door re-enactors, maar
door de setting leek het net alsof je er middenin stond. 

Kippenvel. Echt. 

Vervolgens liep ik naar buiten met een gids die de geschiedenis helder uit
de doeken deed. Als een spons, zoog ik alle info op. Ik kan je nu nog
vertellen wat die man aanhad, de muggenbulten op z'n been, hoe hij z'n
pet gevouwen had, de articulatie, intonatie met op de achtergrond het
groene veld. Het zit als een foto in mijn hoofd. Zo'n bloederige plek en zo
sereen tegelijkertijd. ik voelde me daar compleet kalm worden. Mijn
celgeheugen ging de archieven in. Hier was ik thuis. Dit was de plek die
mij had geroepen. Als het kon had ik m’n tentje opgezet en zat ik er
volgens mij nog.

Uitzicht vanuit het museum op Culloden Moor



Highland Clearances
Na de slag van Culloden zijn de Highlanders vanwege politieke redenen van
hun land verdreven. De kilt werd verboden, het geilic mocht niet meer
gesproken worden, de doedelzak idem dito en het clansysteem werd
verboden. Een hele cultuur mocht er niet meer zijn. De Highlanders zochten
hun geluk elders in het huidige Amerika, Canada, Australië en verder
verspreid in Europa. Er waren dan ook veel Amerikanen aanwezig die hun
stamboom hadden uitgezocht en op zoek naar hun roots dit museum en
memorial bezochten. 

M’n hart ophalen
Nog dagelijks denk ik terug aan deze plek, waar ik een stukje van mijn hart
mocht ophalen en diepe indruk heeft achtergelaten. Wie weet was ik daar
wel, ooit in een vorig leven. Ik kan het niet anders verklaren. Mijn naam
Marloes is afgeleid van Marie Louise, wat zoveel betekent als beroemde
strijdster (van de zee). Toen ik werd geboren kwam er eerst een arm met
een hand als vuistje.  Strijden heb ik al veel mogen doen in dit leven.
Dus...Zeg 't maar;-)

Ik ben dolblij dat ik dit, toch wel doldwaze plan, gebaseerd op een gevoel
gehoor heb geven. Wat het niet minder spannend maakt om dit verhaal met
jou te delen in deze editie van VUUR. Maar in de rubriek VONK had ik niets
anders kunnen vertellen dan dit.

I'VE BEEN TELLING OLD STORIES,
SINGING SONGS THAT MAKE ME
THINK ABOUT WHERE I CAME FROM
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VUUR
Foto via Pexels.nl

VEELZIJDIG
ELEMENT

8



In de natuur is vuur een bijzonder krachtig
element. Een element met 2 kanten. Denk
maar aan de kracht van een lucifer versus de
kracht van een bosbrand. Warmte kan fijn zijn
om je op te warmen, maar je kunt je ook
verbranden. Vuur wijst ons mooi op het
belang van evenwicht en balans. Van geven
en nemen.

Vuurkracht zit ook in jou en gaat over
passie, creatie, transformatie, doorzetten,
daadkracht, levenskracht, loslaten, actie en
verantwoordelijkheid nemen. 

Ben je sneller oververhit, prikkelbaar of
ervaar je een vage onrust? Dan kan je
vuurenergie ook uit balans zijn. Wellicht
brandt jouw innerlijke vuurtje nog maar nét?
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Even inchecken bij jezelf?

waar word je heel blij van?
wat voelt tot diep in je kern goed aan?
wanneer ga je helemaal op je activiteit of taak?

En hoe vertaalt zich dat in jouw leven? Zijn deze ingrediënten voldoende
aanwezig in jouw vrije tijd, je werk, je onderneming of gezin? 

Kortom; hoe is het met jouw vuurtje?

Wil  je verder kletsen over jouw antwoorden en inzichten na deze vragen?
Neem contact op voor een vrijblijvende gratis kennismaking. 

TURN UP
THE HEAT

Foto via Pexels.nl

www.coachloes.nl/contact

http://www.coachloes.nl/contact


Wanneer ik kaarten leg, met de
biotensor, dan ontstaat er als vanzelf
een magisch sfeertje. Klanten zijn
vaak toch wel een beetje onder de
indruk van dit mooie instrument en
zeker als nu net de treffende kaarten
op tafel komen ontstaat er nog
weleens kippenvel of een diep gevoel
van verbondenheid. 

Ik ben dankbaar om even mee te
mogen kijken bij de thema's of
vraagstukken die er ‘echt toe doen'.

THE LIGHT IN YOU
 IS ALL I SEE

Die lange staf, dat is de biotensor. Een instrument om energetisch op jou te kunnen afstemmen.
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KAARTLEGGEN HOE DOE IK DAT?



Schudden, kiezen, uitvragen met de biotensor.
Kaarten kunnen op verschillende manier
gekozen worden. 

De kaarten geven woord, kleur en beeld aan
dat wat op dit moment van belang is bij jouw
vraag of thema.

Is het zweverig? Is het spiritueel? Ach, ik kan
occultere dingen verzinnen ;). Het is maar
net wat je er van maakt. 

Afgelopen week trok ik dierenkaartjes op een
bijeenkomst en iemand kreeg een kaart met
een zalm erop. Ben je iemand die graag tegen
de stroom inzwemt? Dan zul je je hier wel in
herkennen. Heb je last van weerstand op een
bepaald gebied dan zul je dit ook herkennen in
deze kaart.

Voor welke thema's?
Je kunt kaarten leggen voor verschillende
onderwerpen of gewoon zien wat er komt te
liggen zonder gekozen richting.
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SHUFFLE

Wat suggesties waarvoor je kaarten kunt leggen:

je werk
je relatie
je bedrijf
geldzaken
inzoomen op blokkades waar je telkens tegenaan loopt
keuzes die je moet maken
veranderingen die nog niet helder zijn
etc.



Verwerk dit magazine in jouw post of story
op social media, tag me en maak kans op
een kaartlegging (in Hengelo of Online). Je
kunt kiezen tussen een prive of zakelijke
legging van ca. 1 uur. 

Taggen kan via @coachloes.nl of
@feniks.kaartleggingen. Maandag 22 juli
maak ik de winnaar bekend!

----

Geen zin om te wachten? Maak snel jouw
afspraak nog vóór de zomervakantie via
info@coachloes.nl. 
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WIN EEN
KAARTLEGGING!

Deze lijst kan nog veel langer. Stuur gerust een bericht als je je afvraagt
of jouw vraag ook mogelijk is. Mijn ervaring is dat de juiste kaarten voor dat
moment altijd op tafel komen te liggen. 

Ik gebruik graag orakel- en inzichtkaarten en vind het belangrijk dat je met
een duidelijk verhaal naar buiten gaat. Veel van mijn kaartendecks hebben
dan ook een duidelijke boodschap of toelichting in het bijbehorende
boekje.

De samenhang tussen de kaarten ontdekken we samen. Een
kaartlegging is ideaal om te onderzoeken waar jouw passie ligt of wat
er in de weg staat om jouw hart te volgen.

“ONTZETTEND BEDANKT VOOR DE MOOIE
KAARTLEGGING. JE VERWOORD HET HEEL

AARDS.”

“NA DE SESSIE ERVAARDE IK OVERZICHT EN
WEET IK WELKE STAPPEN IK WIL ZETTEN.”

“EEN HELE FIJNE ZAKELIJKE KAARTLEGGING
GEHAD”



VRAAG HET KIND
IN JOU HOE JE JE

VONK KUNT
AANWAKKEREN

JE BEZIT NOG ALTIJD DE KLEINE VERSIE VAN JOU.
HET KIND WAT GEWOON DEED WAT HAAR HART
HAAR INGAF.
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Hoe oud je ook bent, in jou huist nog altijd jouw kindsdeel. Het deel
waarmee je ooit onbevangen en puur de wereld in kwam. Dáár zit jou
essentie, dat wat jou jou maakt. Terwijl je groter werd, maakte
gebeurtenissen of mensen indruk, waardoor je je misschien ging
aanpassen of je je eigenheid een beetje verloor. Het kan fijn zijn om je
te verbinden met je innerlijk en te herinneren wat jou zo uniek maakt.

Bijvoorbeeld wanneer je leven een beetje voortkabbelt. Wanneer er  échte
voldoening of levenslust mist. Misschien weet je niet goed wat er mist of hoe
je antwoorden krijgt op jouw vragen.
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HET WIJZE KIND IN JOU...



Het kan enorm helpend zijn om jezelf beter te leren kennen en zo het pad te
lopen waar je het beste uit de verf komt.. Hoe je nu bent, met alles wat je
hebt meegemaakt. Dat kan op verschillende manieren. Maak eens een
flashback naar jouw kindertijd. Wat deed je graag? Waar kon je je uren
mee vermaken? Had je een bepaalde interesse, hobby of huisdier waar je
helemaal blij van werd? Vraag het eens aan je ouders of snuffel in
fotoboeken om inspiratie op te doen. 

En hoe zou je deze hobby's of interesses die jou écht jou maken
kunnen integreren anno nu? 

Wat doe jij bijvoorbeeld graag wanneer je meer tijd en rust ervaart
wanneer je vakantie hebt? Zit daar een rode draad in?
Kun je een hobby uit jouw jeugd upgraden naar de volwassen editie? Ik
denk graag terug aan de schilderijtjes die ik maakte met ‘schilderen op
nummer’. Tegenwoordig zijn er hele toffe ontwerpen voor volwassenen
verkrijgbaar. Of denk aan de legoprojecten die er voor volwassenen te
krijgen zijn.
Als je geen idee hebt, probeer dan eens iets nieuws. Ga eens naar een
theatervoorstelling, boek een workshop of probeer een nieuwe sport uit. 

Op www.coachloes.nl vind je een hele lijst met opties die je kunnen helpen
om jezelf beter te leren kennen en zo weer fijn op koers te komen. 
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Klik
hier

http://www.coachloes.nl/
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KRACHT
DIEREN

Foto Chinese Draak via Pexels

Krachtdieren; mythe of magisch?
Krachtdieren zijn boodschappers van
de natuur. Als je er voor openstaat
en oog hebt voor de natuur kun je
heel wat wijsheden op doen. Heb je
weleens meegemaakt dat je over-al
hetzelfde dier tegenkomt? In het echt
, op tv of in boeken? Of misschien
wel in allemaal? 

Ben je weleens, op een sombere dag
wakker gefladderd door een vlinder
of vogel, die net even wat langer om
jou heen bleef hangen? 

Dieren kunnen jou leren je situatie in
een ander perspectief te zien of jou
inzichten te geven om je koers te
veranderen of juist te handhaven.

DIEREN KUNNEN HELPEN JE
INNERLIJKE WIJSHEID AAN TE BOREN



Bijzondere ontmoetingen
Als jij van die ‘toevallige’ ontmoetingen hebt
met een dier, welke eigenschappen heeft
dat dier dan? Kijk eens waar het dier woont,
hoe hij eruit ziet, welke talenten hij heeft en
wat jouw eerste ingeving was bij dit dier.
Ook wanneer je er bang voor bent, of afkeer
voelt, dan zal het dier eigenschappen
hebben waar je wél bij van wordt. En die
andere eigenschappen, die zouden je
zomaar kunnen wijzen op jouw
schaduwkanten. Kanten die jij moeilijk vindt
of wat zachtheid kunnen gebruiken.

Er zijn twee fabeldieren die bekend staan
om hun vurige kanten:
 de Feniks en de Draak.

De Feniks kan op een wonderbaarlijke
manier uit de as herrijzen en symboliseert
zo mooi het transformatieproces.  ‘Al was
het ooit zo donker, het wordt altijd weer
beter’. Onsterfelijkheid, flexibliteit, kracht en
wedergeboorte, allemaal krachten die
passen bij de Feniks.

De Draak symboliseert ook jouw kracht,
overwinnen, warmte en obstakels waar je
mee om weet te gaan. Draken staan voor
bescherming, vuurkracht en magie.

Fabeldieren prikkelen jouw gevoel voor
magie en kunnen je helpen iets meer te
kunnen dan je dacht.

Foto genomen tijdens
kunstproject De Vuurvogel,

september 2023 in Schouwburg
Hengelo
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Het verhaal van de vuurvogel inspireert me altijd weer, 
daarom vernoemde ik m'n kaartlegaccount ook naar dit toffe fabeldier.



Danielle - www.aardeenkosmos.nl
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Cora - www.corasknitknacks.nl

"Ik krijg energie van Co-creatie. Wanneer ik
in verbinding met de ander mag ontdekken wat
er op dit moment van belang is en dat verder

mag uitwerken of in beweging kan brengen. Of
dat nu is wanneer ik een krachtvlinder voor

iemand schilder, tijdens een intuïtieve of
energetische sessie, bij het creëren van een

bezielde meditatie, of wanneer ik een illustratie
voor een fijne ondernemer maak. 

Ik ben in mijn element als ik jou mag
ontmoeten, alles van jou. Het licht en het
donker. Mijn passies zijn intuïtie, creatie,

natuur… en de mens!"

VURIGE VROUWEN OVER HUN PASSIE

Mijn bedrijf is een passieproject! Dit zeg ik
al vanaf het begin en voel ik ook echt heel

sterk. Want hoewel ik een kei goeie
verpleegkundige was, lag mijn hart er niet. En
dat verschil, met nu kunnen doen waar ik goed

in ben én waar mijn passie ligt geeft zo veel
meer energie! 

Ik heb echt passie voor haken. Ik kan er mijn
creatieve ei in kwijt en ik geniet er van als ik

anderen ook mag leren hoe leuk haken is. Wat
voor ontspanning het geeft en hoe tof het is als
je iets met je eigen handen maakt. Daar krijg

ik echt eindeloos veel energie van!

De afgelopen jaren heb ik heel veel leuke mensen leren kennen.
Allemaal zijn ze, op hun eigen manier, een inspiratie voor mij. Waar
het hart van deze vier dames sneller van gaat kloppen? 

http://www.aardeenkosmos.nl/
http://www.aardeenkosmos.nl/
http://www.corasknitknacks.nl/
http://www.corasknitknacks.nl/


Belle - www.lichtspelcoaching.nl
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Anneke - Anneke's Instagram

Ik vind verbinding, creatie, en kennis heel
belangrijk. Hoe mensen verbinding ervaren d.m.v.
kennis en creatie vooral, door kunst ook: beeldend,
verhalen, muziek, dans, film, koken. Ook als coach

is mijn doel mensen verbinding te laten ervaren,
met zichzelf en anderen, de aarde, en het geheel-

of hun vorm van zingeving. 

Ook voor (sociale) rechtvaardigheid brandt mijn
vuur. Rechtvaardigheid binnen relaties, maar ook
op wereldschaal: het gebied van eerlijke handel en
duurzaamheid bijvoorbeeld, hoe we met de aarde

en elkaar omgaan. De kledingindustrie bijv:
Oplossingen als duurzame productie, eerlijke

handel en kleding ruilen. 

VURIGE VROUWEN OVER HUN PASSIE
INSPIRATIE

Hi, ik ben Anneke en in 1 zin typeert ‘van hoofd
naar hart’ de route die ik heb afgelegd op zoek

naar mijn passie. Tot mijn 40 jaar zat ik
gevangen in mijn hoofd, het goed willen doen en
ook echt werken vanuit mijn hoofd, cijfermatig,

administratief. Mijn ‘rode draad’ - vanuit
overzicht de dingen kunnen bekijken en zien

hoe/wat te doen om meer flow te kunnen
ervaren - ontdekte ik tijdens een loopbaancoach
traject. In de jaren die volgden ont-wikkelde

ik mij van ‘hoe het hoort’ naar out-of-the box
werken vanuit mijn hart. 

Mijn passie is een ander te ondersteunen in
zijn/haar weg van hoofd naar hart om te kunnen

gaan leven vanuit flow en jouw hart.

http://www.lichtspelcoaching.nl/
http://www.lichtspelcoaching.nl/
https://www.instagram.com/anneke.hemmer_luisterkind/
https://www.instagram.com/anneke.hemmer_luisterkind/


Altaar
EEN OEFENING IN BEWUST-ZIJN
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MAAK JE
EIGEN
ZOMER-
ALTAAR
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Kies een plekje in huis waar je vaak komt.
Zoek spullen bij elkaar die voor jou horen
bij de energie van de zomer.  misschien
heb je nog een schelpje van een dagje
aan zee, wat drijfhout of een ander
souvenirtje. 

Ga de tuin in, of verder in de natuur en
scharrel bij elkaar waar je oog op valt.
Denk er niet teveel over na. Het is jouw
altaar en daarom precies goed. Jouw
altaar kan ook een project zijn in
ontwikkeling en komt er telkens weer iets
bij.

Heb je kinderen? Die vinden het vast leuk
om je te helpen en komen ongetwijfeld
met verrassende suggesties.  

CREER EEN PLEK IN HUIS WAAR JE
JE KUNT OPLADEN AAN ENERGIE
VAN DE ZOMER
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Ik ben Marloes en ontwerper van dit magazine. Alles wat je gelezen
hebt is voortgekomen uit mijn wens om te delen, te inspireren en om
aandacht te vragen voor één van mijn drijfveren: 

Laat je innerlijke vuurtje niet doven

Ik hoop dat je na dit magazine weet hoe het met jouw vuurtje
staat. Of het perfect brandt. iets getemperd mag worden of juist

zuurstof nodig heeft.

Wat het ook is, vanuit mijn praktijk in Hengelo (ov) begeleid ik
vrouwen die uitdaging ervaren in de combi tussen werk, ouderschap
en tijd voor jezelf. Ook voor vragen over zingeving en échte
voldoening ervaren kun je bij mij terecht. Begeleiding is mogelijk op
verschillende manieren, altijd passend bij jouw vraag en verlangen.

Vind je het leuk om kennis te maken met een kop koffie of thee,
stuur dan een mail naar info@coachloes.nl of kijk op mijn website.

Hartelijke groet,
Marloes

PS inspiratie opdoen kan ook via Facebook / Instagram

Tot slot...

mailto:info@coachloes.nl
http://www.coachloes.nl/
https://www.facebook.com/marloes.eulderink/
https://www.instagram.com/coachloes.nl/


Zomer
GENIET VAN DIT ENERGIEKE, VURIGE EN GEPASSIONEERDE
SEIZOEN & WELLICHT TOT IN DE HERFST!


